(muziek: A simple twist of fate — Bob Dylan - versie: Bryan Ferry)

De kamers van mijn hoofd

De stilte grijpt me bij de keel
En altijd weer een ritueel
Van alles wat en weet ik veel
Tel ik de dagen zonder kleur
Ik zet het vuilnis bij de deur
Maar dit is niet zoals beloofd
Breng me naar

De kamers van mijn hoofd

De sporen van een oud station
Vergeten in de middagzon

Een lage tak, een leeg perron

Ik ruik de geur van hout en teer
In m’n herinnering steeds weer
Is het precies zoals beloofd
Welkom

In de kamers van mijn hoofd

Een rommelzolder zonder raam

Het vloerkleed met een kop eraan
De opgezette leguaan

Er liggen laarzen in de hoek

Een lege huls, een half boek

Nee, deze schat wordt nooit geroofd
Veilig in

De kamers van mijn hoofd



't Hek, een landje bij de sloot

En ouwehoeren met de bal op schoot
De wereld klein, de praatjes groot

Ik hoor de ring tegen het raam

Tijd om te eten, ik moet gaan

Maar voor de rest Oost-Indisch doof
Simpel zat

In de kamers van mijn hoofd

Ik kleur de foto’s van mijn jeugd
Gewoon gelukkig tussen nood en deugd
Kapotte knieén en een blauwe lucht

Ik hoef er niets meer aan te doen

Want met een pleister en een zoen

Ik heb er altijd in geloofd

Koning in

De kamers van mijn hoofd

Verlegen glimlach op de brug

Een koude rilling langs mijn rug

Mona Lisa en geen weg terug

Ik veeg de tranen van het doek

Maar weet nog steeds waar ik het zoek
Door de jaren niet gedoofd

Het heilig’ vuur

In de kamers van mijn hoofd

(Liedtekst©Floris Sartorius)



