
 

Ik hoef ze niet te spreken 

 

Ik kom ze zelden tegen 

met z’n allen tegelijk 

bewandel vaak hun wegen 

de koning soms te rijk 

dan zwijgen ze verlegen 

en zoeken ze verward 

mijn vrienden voor het leven 

de luwte van mijn hart 

 

Ik luister naar de woorden 

die vallen uit mijn mond 

het evenwicht verstoren 

versplinterd op de grond 

praten om het praten 

het doet me bijna pijn 

in stilte wil ik laten 

wat in stilte maar kan zijn 

 

Ik hoef ze niet te spreken om te weten wat ze zeggen 

hun stemmen ruisen zachtjes door mijn hoofd 

dat ze buigen maar niet breken 

hoeft niemand uit te leggen 

hun vuur in mij zal nooit worden gedoofd 

 

Ze lopen over water 

jongleren met de zon 

hun vleugels smelten later 

het hart brandt op de tong 

ze spugen in de vlammen 

en reiken mij hun hand 

een onbestemd verlangen 

maakt zich van mij meester want 

 

Ik hoef ze niet te spreken om te weten wat ze zeggen 

hun stemmen ruisen zachtjes door mijn hoofd 

dat ze buigen maar niet breken 

hoeft niemand uit te leggen 

hun vuur in mij zal nooit worden gedoofd 

 

En iedere keer wanneer ik fluister 

hoor ik water en vuur, hoor ik water en vuur 

 

Ik kom ze zelden tegen 

met z’n allen tegelijk 

bewandel vaak hun wegen 

de koning soms te rijk 

 

 

                   (gedicht/liedtekst©Floris Sartorius)                                                                         


