Over wankelen op stiletto’s

Anna Eradus wint gedichtenwedstrijd % Sfeervolle poézievoordrachten met enkele uitblinkers

Haarlem # Gedichten over deliefde,
verdriet, vriendschap of vakantie: ze
waren donderdagavond te horen tij-
dens de Poézieavond in de Doelen-
zaal van de Bibliotheek Zuid-Ken-
nemerland. De Haarlemse dichteres
Anna Eradus kwam als winnares uit
debus en werd geroemd om haar ge-
dicht ’Stiletto’s’. ;

De poéziewedstrijd van de biblio-
theek werd de laatste jaren niet ge-

organiseerd, maar heeft nu een

nieuwe impuls gekregen door de
website *Nederland Schrijft’. Voor
dichters uit Haarlem en omgeving
die hun werk nog handgeschreven
of uitgetypt met de schrijfmachine
aan plachten te leveren is in de hui-
dige opzet geen plaats meer: alles
gaat digitaal, met eigen account en
inlogcode. Dat blijkt enerzijds een
drempel, anderzijds is het geen ga-
rantie voor poétische zeggings-
kracht. Om het anders te zeggen: de
sfeer van Jan van Veens radiopro-
gramma’Candlelight’ tiert welig bij
een aantal voordrachten.

’Straten’ rijmt dan al snel op ’praten’
en ’morgen’ rijmt op ’zorgen’.

De jury, onder leiding van stads-
dichter Nuel Gieles, laat ook de
voordracht meewegen in de beoor-
deling. Er is al snel te zien welke
dichters beschikken over optreeder-
varing, zoals Anneruth Wibaut,
Wim Groenhart en Marten Janse.
Laatstgenoemde brengt een schitte-
rend vers van negen regels onder de
titel *Zomaar vakantie’, over twee
geliefden op een tropisch strand.
0ok Nico Kreuk draagt overtuigend
voor, en doet snel vergeten dat hij
zijn teksten thuis heeft laten liggen.
Gelukkig helpt de jury hem uit de
brand door hem zijn eigen inzen-
dingen uit te lenen.

0ok al worden er zo nu en dan pri-
ma poétische noten gekraakt, veel
verrassingen kent de wedstrijd niet.

Haarlemmer Floris Sartorius schrijft gedichten in de vorm van liedjes.

Het is eigenlijk de nestor van de
avond, Fekke Bijlsma (met wandel-
stok), die uitblinkt in sfeervolle po-
ezie en een geestige presentatie:
’Deze stok heb ik niet echt nodig, al-
leen om jullie mee te slaan’.

Pieter Bakker laat zich tijdens zijn
voordracht begeleiden door een gi-
tarist en onderscheidt zich daar
mee, jammer alleen dat hij Haar-

lem’ als "Hidlem’ uitspreekt. Ook
Floris Sartorius heeft zich bij het
schrijven van zijn teksten laten in-
spireren door muziek en noemt zijn
gedichten daarom ’liedjes. Eén
deelnemer treedt op onder de
schuilnaam ’Filosoof’ en schittert
met woorden als: ’Op een dag/in de
ochtend wist ik/dat ik niet weet’. De
voordrachten worden afgewisseld

met muzikale intermezzo’s door
een trio onder leiding van de Sant-
poortse gitarist Paul Bakker. De Ne-
derlandstalige teksten passen goed
bij de sfeer van avond.

Dok Kunneman en Wim Groenhart
eindigen als respectievelijk num-
mer drie en twee, Anna Eradus
wordt tot winnares uitgroepen. ’Als
een pasgeboren hertenjong/wankelt
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zij op haar stiletto’s’, schrijft zij, in
een gedicht waarbij je als lezer kunt
gissen naar de persoon die hier

_wordt beschreven. In elk geval ’lift

stiekem een vastgeprikt/bronskleu-
rig herfstblad mee’. Alle ingezonden
gedichten zijn verschenen in een
fraai uitgevoerde verzamelbundel.
De poézie wordt nog volop wordt
omarmd in de Spaarnestad.



