Tommie (muziek: Donne, Zucchero Fornaciari)

Tommie (doe doe doe)

op het hek bij de sloot

voor altijd vrienden met de bal op de schoot
Tommie (doe doe doe)

en het hart op de tong

we waren koningen onschuldig en jong

We zouden vrienden voor het leven
we zouden broeders in het kwaad
maar altijd duurde echt maar even
tot het einde van de straat

We waren gisteren vergeten
hadden van morgen geen benul
en om zes uur was het eten

dus de rest was flauwekul

Tommie (doe doe doe)

met je kop in het zand

je groene trainingsjack en de bal in je hand, zag ik je
Tommie (doe doe doe)

je zei tot ziens met een lach

het werd wat grijzer op een heldere dag

We bouwden vlotten op het water
luchtkastelen in de zon

en geen kind dacht ooit aan later
omdat later niet bestond

We waren gisteren vergeten
hadden van morgen geen benul
en om zes uur was het eten

dus de rest was flauwekul

Tommie, ooh Tommie

Tommie (doe doe doe)

heb je toen al geweten

elke seconde en ieder moment, dat ik je

Tommie (doe doe doe)

dat ik je nooit ben vergeten

en dat ik altijd nog blij ben dat ik jou heb gekend

Tommie, de zon zou nooit meer ondergaan

(liedtekst©Floris Sartorius)



