
 

Wát-dénk-je-zélf?    (muziek: He’ll have to go – Jim Reeves) 

 

Met een wenkbrauw opgetrokken in een frons 

geen genade voor de simpelen onder ons 

en nog vóór dat ik het onderspit weer delf 

hoor ik de vraag en klinkt het lijzig 

Wát-dénk-je-zélf? 

 

In je groen-en-grijze-ogen brandt het licht 

zoveel humor, spot en wijsheid in één gezicht 

maar al lijk je op een engel, soms of een elf 

vroeg of laat steeds weer die woorden 

Wát-dénk-je zélf? 

 

Met dit wapen scherp en fijnbesnaard 

net zo geestig als charmant 

heb jij ‘saai’ voor altijd dood verklaard 

en de lachers op je hand 

 

Speel de sterren van de hemel, laat je zien 

dans de pannen van het dak, Jip Josephine 

vier het leven, lach, verbijster en verzwelg 

maar wees zuinig op die lijfspreuk 

Wát-dénk-je-zélf? 

 

Vier het leven, lach, verbijster en verzwelg 

maar wees zuinig op die lijfspreuk  

en op jezelf! 

 

 

                             (liedtekst©Floris Sartorius) 

 


