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Zaterdagmiddag 
                                                                (muziek: è delicato, Zucchero Fornaciari) 

 

Domweg saai  

en oeverloos grijs 

het regent al dagen 

de wereld staat stil  

en ik sta erbij 

mij hoor je niet klagen 

geen blad aan de boom  

geen zucht van de wind 

of stormen die razen 

precies wat ik wil  

zo blij als een kind 

 

Kom naar buiten  

hap naar adem 

blaas je longen  

langzaam leeg 

teken zonlicht  

op de ruiten 

op zaterdagmiddag 
 

Hemelsbreed  

gedempte geluiden 

en alles lijkt trager 

een vogel verdoofd  

op zoek naar het zuiden 

een hoofd zonder vragen 

geen hond in de verte  

of een fiets door de straat 

 

Kom naar buiten  

hap naar adem 

blaas je longen  

langzaam leeg 

teken zonlicht  

op de ruiten 

op zaterdagmiddag 
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Niet langer wachten 

elke seconde 

over mijn schouder steeds 

zonder gedachten 

en zonder zonde 

omdat ik niets meer weet 

 

Helder water  

zaterdagmiddag  

warme regen  

zaterdagmiddag  

stille stromen  

doe ik mijn ogen dicht 

spoel jij mij langzaam  

   

Helder water  

ondiepe gronden 

warme regen  

heel alle wonden 

stille stromen  

steeds weer op mijn gezicht 

spoel jij mij langzaam 

 

Yeah, yeah 

niet langer wachten 

yeah, yeah 

elke seconde 

yeah, yeah 

totdat ik niets meer weet 

spoel jij mij langzaam schoon 

 

Kom naar buiten  

hap naar adem 

op zaterdagmiddag  

kom ik altijd thuis 
 

 

 

 
                   (liedtekst©Floris Sartorius) 


