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Spring! 

 

Voor degene met de wintergrijze ogen 
voor degene met het mistige gemoed 

niet beschenen in de schaduw, zienderogen 
ongevoelig voor het stromen van het bloed 

 
Voor het naar melk en honing hunkerende 

lichaam 
de weidse vlakte van de ongetemde geest 

voor ongebreideld, avontuurlijk, onherbergzaam 
op zoek naar plaatsen waar nooit iemand is 

geweest 
 

Kijk naar de knoppen aan de takken van de bomen 
hoor de lokroep van de vogels in de lucht 
de belofte dat echt alles nog gaat komen 
zonder schaamte de verleidelijkste vrucht 

 
Spring, dans, zing, lach, golf, adem en verover 

Spring, dans, zing, lach, golf, adem, geef je over 
Spring, dans, zing, lach, golf, adem en verover 
Spring, dans, zing, lach, golf, adem en betover 

niet zonder ons 
 
 

gedicht©Floris Sartorius (met dank uiteraard aan Ramses Shaffy) 


