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Halsoverkop    (muziek: Pineapple Head – Neil Finn, Crowded House)  

                                         

Aan de maan ligt het niet  

die trekt domweg haar baan om de aarde  

onverstoorbaar in stilte en ziet 

zeven zeeën van tijd 

 

Ook de zon treft geen blaam 

zie ’m roerloos en ononderbroken 

stoïcijns aan het hemelwerk staan 

zonder schuld zonder spijt 

 

Wie lang genoeg maar naar boven kijkt 

de oneindigheid in staart 

en het raadsel aanvaardt 

raakt voor eeuwig van de kaart 

voor zo lang als het duurt 

 

Waar kom je vandaan, we zijn met zovelen 

alleen op de wereld, vergeten te delen 

op de strepen gaan staan 

geheimen verloren, de sterren planeten 

uit het lood laten slaan 

 

Wie lang genoeg maar naar boven kijkt 

de oneindigheid in staart 

en het raadsel aanvaardt 

raakt voor eeuwig van de kaart 

voor zo lang als het duurt 
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Licht in het hoofd, geruisloos het water 

halsoverkop aan de lippen gaan staan 

van alles beloofd  

nog veel meer vergeten 

de sterren planeten 

langzaam uit laten gaan 

 

Maar wie lang genoeg naar boven kijkt 

door de ogen van een kind 

de oneindigheid in staart 

en het raadsel aanvaardt 

raakt voor eeuwig van de kaart 

voor zo lang als het duurt 

 

Wie het raadsel aanvaardt 

raakt voor eeuwig van de kaart 

voor zo lang als het duurt 

 

 

 

 

                      (liedtekst©Floris Sartorius) 


