
 
 

“Hey sister, fancy a fag, do you?”  

 

“Get your ass over here then!” klinkt het verrassend 

rauw en hees vanuit een stille nis in de abdijtuin. 

Waarna even later een stevige rookwolk vanachter de 

struiken omhoog kringelt. Vergezeld van gekuch en 

gegiechel. De boog kan niet immer gespannen staan 

en het is niet alles wat het lijkt. Opgewekt ingeklemd 

tussen deze twee even degelijke als nietszeggende 

spreekwoorden nemen de nonnen op de foto elkaar 

mee in hun onschuldige geheim. Tegen beter weten  

in proberen wij in ons bestaan deugdzaamheid, 

eerlijkheid en perfectie na te streven. Tot we erbij 

neervallen. We blijven echter mensen - wij zijn geen 

heiligen - en zullen onder de streep dus genoegen 

moeten nemen met vallen en opstaan, goede 

bedoelingen en morgen is er weer een dag. Het besef 

hiervan is geen nederlaag, zelfs geen teleurstelling. 

Eerder is het een geruststellende gedachte en een 

milde aansporing om wat minder streng voor elkaar, 

maar vooral voor onszelf te zijn. Het mag hoor!           

                            

                                          

 

                                                 (tekst©Floris Sartorius) 


