Geen wolkje

‘Picture yourself in a boat on a river..! Kapiteinspet op, gouden
kettinkje iets te nadrukkelijk dansend op de kritieke grens van het
blauw-wit gestreepte shirt en het overvloedig kroelende borsthaar,
Ray-Ban op het gebruinde voorhoofd. De motor gestart en
ronkend voer je het magistrale vaartuig, aanvankelijk nog
superieur traag en een tikje nonchalant langs de goed bezette
terrassen van het ltaliaanse havenstadje. Met slechts een hand
aan het stuur uiteraard. Met de andere hand breng je een
filtersigaret tussen de lippen tot ontbranding, je inhaleert
diep, houdt de adem even in en blaast de rook daarna met
enig gevoel voor drama achteloos doch masculien uit de
mondhoek de kosmos in. Benzinedampen ontsnappen aan de
uitlaten. Wanneer je alle blikken op je gericht weet trap je
vervolgens de Riva genadeloos op zijn staart. De fraaie gelakte
houten superboot richt de steven potent op en met bulderend
geraas kies je uiteindelik het ruime sop. Mamma Mial
Kijk omhoog, Lucy. Werkelijk geen wolkje aan de marmelade
gekleurde lucht, zo middenin een diamanten dagdroom.
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