
Pauze  –   (muziek: My Way – Frank Sinatra) 

Soixante, mon Dieu quel age 

’t Lijkt wel een rage, zo deze jaren 

Frappant dat joie de vivre 

Superlatieven maar niet bedaren 

Een leven vol van hartstocht 

Zonder spijt want waarom zou ze 

Een fenomeen, kijk om je heen 

t ’Is net pas pauze 
 

Soixante, c’est deux foix trente 

Zoals je ziet het zijn maar cijfers 

Charmant en flamboyant 

Want slechts het lijf wordt steeds wat stijver 

Haar geest is onbevreesd  

En elke vreemdeling vertrouwt ze 

Het is de tijd die soms misleidt 

Maar het is net pauze 
 

  Jij kreeg jouw deel vaak voor de kiezen 

  Je leerde winnen maar ook verliezen 

  Je toonde kracht soms was er twijfel 

  Maar dag en nacht was er steeds bijval 

  Kijk om je heen, nee niet alleen 

  Ook niet in de pauze 



 
Soixante en bijdehand 

Een geestverwant in hart en nieren 

Geen water bij de wijn 

Het huis te klein voor kuddedieren 

Haar drive staat buiten kijf 

Wat jij haar zegt, ja, dat onthoudt ze 

Een vrouw een vrouw, een woord een woord 

Ook na de pauze 

 

  Jij kreeg jouw deel vaak voor de kiezen 

  Je leerde winnen maar ook verliezen 

  Je toonde kracht soms was er twijfel 

  Maar dag en nacht was er steeds bijval 

  Kijk om je heen, nee nooit alleen 

  Ook niet na de pauze  

  Het is pas pauze 

 

 

 

 
 

 

                                    (tekst©Floris Sartorius) 


