
     

 

 

 

 

 

Rolf,           

 

‘Het regent in de straten, er is niemand in de 

stad, iedereen drinkt bier in het café. En wie 

niet drinkt rijdt auto, en spat m’n pijpen nat, 

want niemand van mijn vrienden nam me 

mee.’ Legendarische openingszinnen van een 

Dijk van een nummer. Ik beschouw het als 

een groot voorrecht dat ik een kleine 50 jaar 

bier met je heb mogen drinken in het café (of 

waar dan ook). Omdat die handeling staat 

voor zoveel meer dan alleen het fantasieloos 

achterover klokken van inmiddels toch  

wel vele fusten alcoholhoudend gerstenat. 

Wanneer we elkaar zagen werd geen tijd 

verspeeld aan rituele inleidende formaliteiten. 

De gesprekken die we met maar ook zonder 

woorden met elkaar hebben gevoerd - aan 

een opgetrokken wenkbrauw of een licht 

gekrulde mondhoek hadden we doorgaans 

genoeg - de zin en de onzin die we 

uitwisselden, de onweerlegbare theorieën die 

wij samen bedisselden, de levensvragen die 

wij altijd weer schaterlachend van een 

onbetwist antwoord wisten te voorzien en  

de passies die we zo lang met elkaar mochten 

delen, ze zijn me zonder uitzondering on-

uitsprekelijk dierbaar. Net als jij zelf, Rolf.  

Ik beschouw het niet als vanzelfsprekend.  

Let it be, my friend. Stilte nu. En rust. Floris 



 

 

 

                 

        

 


