
De Hemel                   (muziek: Il Volo, Zucchero Fornaciari) 

 

De duivel zit me op de hielen 

door de stad waarin ik dwaal 

met elke stap zijn adem in mijn nek, zoekend 

 

Naar het doolhof van mijn dromen 

waar ik ’s nachts de tol betaal 

zwijgend naast de veerman op het dek 

 

Kijk ik in zijn ogen 

zie een duister 

maar onweerstaanbaar vuur 

dus laat me gaan, laat me gaan 

 

Dromen, in het vuur van de dromen 

dans ik met mijn demonen 

drink uit de vulkaan 

 

Wil ik dromen, in het land van de dromen 

waar het bloed net gaat stromen 

als je weer moet gaan 

 

Duizend dagen aan mijn voeten 

aangeharkt, op een rij 

ik tel de uren zonder veel gezeur, maar ik wil 

 

Een beetje lef, wat minder moeten 

een godvergeten razernij 

ten onder in een overdaad aan kleur 

 

Kijk ik in de diepte 

zie de rozen 

aan de afgrond staan 

dus pluk ik mijn, pluk ik mijn 

 

Dromen, in het vuur van de dromen 

dans ik met mijn demonen 

drink uit de vulkaan 

 

Wil ik dromen, in het land van de dromen 

waar het bloed net gaat stromen 

als je weer moet gaan 



 

 

Ik slaap met mijn ogen open 

de hemel verkleurt 

Ik slaap met mijn ogen open 

 

Ik slaap met mijn ogen open 

wat er gebeurt 

Ik slaap met mijn ogen open 

 

Liefste huil niet, huil niet, huil niet 

Liefste huil niet, huil niet, huil niet 

 

Pak me met beide armen 

en grijp me 

als ik de fout in ga 

maar laat me mijn, laat me mijn 

 

Dromen, in het vuur van de dromen 

dans ik met mijn demonen 

drink uit de vulkaan 

 

Wil ik dromen, in het land van de dromen 

waar het bloed net gaat stromen 

als je weer moet gaan 

 

Wil ik dromen, in het land van de dromen 

waar het bloed net gaat stromen 

als je weer moet gaan  

 

 

 

 

 

 

 

                          (liedtekst©Floris Sartorius) 


