De meeuwen van lJmuiden

lk sta met beide benen stevig op de sluizen
windkracht zeven halverwege het kanaal
In de verte brult de Noordzee naar de duinen
Aan de overkant het labyrint
van rokend gruis en staal

En al lijkt het soms een eeuwigheid geleden
dat ik jou die middag hier moest laten staan
De geur van vis en diesel is gebleven
In mijn netten de herinnering
die in rook leek opgegaan

Als ik luister naar de meeuwen van lJmuiden
en alles wordt stil
alles wordt stil
Zelfs de wind niet om de vuurtoren hoor huilen
dan wordt het stil
wat ik ook wil
in Jmuiden

Op de haven staat een man met een lantaarn
Zijn kop lijkt van graniet te zijn gemaakt
In zijn kracht durven de vissers blijven varen
In gedachten bij de mannen
die op het tij werden gekraakt

Zo af en toe verlang ik naar lJmuiden
naar je rauwgeschuurde vrijheid en je tucht
Waar het doorgaans harder waait dan in het zuiden
Tot op het bot verkleumde dromen
vallen hier zomaar uit de lucht

De stormvogels vastberaden duiken één voor één
in een langgerekte zucht over het water
Het schuim staat op de golven en ik hou me op de been
De smaak van zout bewaar ik maar voor later

Als ik luister naar de meeuwen van |Jmuiden
en alles wordt stil
alles wordt stil
Zelfs de wind niet om de vuurtoren hoor huilen
dan wordt het stil
wat ik ook wil
in Jmuiden
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