Met een schuin oog

Ik schreef een liedtekst over mijn milde ambivalentie jegens de stad waarin ik al
lang - en graag - woon. Een stad die zoveel pluspunten met zich meedraagt dat
je daar best met gezonde trots in zou mogen zwelgen.

Van de indrukwekkende historische kern en de statige stadsparken tot de
nabijheid van duinen en zee. Van de doorleefde eeuwenoude geschiedenis
tot de bruisende overmaat aan culturele festivals, open podia en andere
hedendaagse evenementen door het jaar heen. Sociaal bewogen, vrijgevig en
geéngageerd. Maar ook een stad die nog altijd worstelt met een wat stijf imago,
een houterige, volgens sommigen wat hooghartige inborst en een maar lastig af
te schudden regentesk bestuursverleden. En daarnaast is er nog die hardnekkig
knagende, niet te stuiten en vooral vergeefse drang om ‘grote broer’ Amsterdam
naar de kroon te steken. In wat, vraag je je dan af?

In plaats van de talloze niet geringe zegeningen te tellen en de eigen unieke
kwaliteiten te koesteren, is de blik met een schuin oog toch altijd licht afgunstig
gericht op het oosten. Bang om over het hoofd gezien te worden, niet mee
te tellen of om voor provinciaal versleten te worden? |k zou me dat laatste
glimlachend als geuzennaam op de borst laten spelden! Want vele malen liever
voor provinciaal uitgemaakt worden dan voor niet authentiek. Bovendien, wie
maalt er in vredesnaam om?

Ik liet me bij het schrijven van de tekst inspireren door het meeslepende nummer
‘Morgenrot’ van Herbert Gronemeyer, dat op de homepage van deze website
zowel in een akoestische live-versie als in de oorspronkelijke studioversie via een
YouTube-link te beluisteren is. Ik noemde het nummer ‘Het Donkere Spaarne’.
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