HEt Donkere Spaarne (muziek: Morgenrot - Herbert Grénemeyer)

(akoestische live-versie)

De stad hangt roerloos in de touwen
het park aangeslagen in de mist

een schim van de witte gebouwen
door de zon op een haar na gemist
vreemd verlangen

zoveel verlangen

Je schreeuwt om het hardst van de daken
een spiegel stevig in de hand

jouw schoonheid valt niet te genaken
onkreukbaar want jij blijft op stand

een aanblik vol van genade

je weelde nog steeds onbetwist

de hoogmoed waarin jij ooit baadde

van de vochtige ruiten gewist

In het licht van het Donkere Spaarne
stroomt het water traag onder de brug
en ze wringt zich in bochten

al zovele jaren

maar altijd met kaarsrechte rug

De blik nerveus over de schouder

van kinnesinne nooit genoeg

met de jaren weer net wat benauwder
zoveel afgunst nog steeds voor de boeg
vreemd verlangen

zoveel verlangen

De helden van de stad staan te verkleumen
in brons gevat getekend door de tijd

ze kraken in hun voegen en ze kreunen
lang vergeten de glorie ten spijt

vergaan in een duister verleden

Hannie Schaft, Malle Babbe, Frans Hals
bejubeld, verguisd en aanbeden

door een stad met de vuisten gebald



In het licht van het Donkere Spaarne
stroomt het water traag onder de brug
en ze wringt zich in bochten

al zovele jaren

maar altijd met kaarsrechte rug

De leugen van Laurenszoon Coster
voor eeuwig gedrukt in het zand
een minzame knik

en een vage belofte

zo houdt zij haar sprookje in stand

Afgepeigerd van het lopen op de tenen
uitgeteld na zoveel honderd jaar

het roestige keurslijf versleten
schreeuw het uit dan

voel de wind in je haar

In het licht van het Donkere Spaarne
stroomt het water traag onder de brug
en ze wringt zich in bochten

al zovele jaren

maar altijd met kaarsrechte rug

De leugen van Laurenszoon Coster
voor eeuwig gedrukt in het zand
een minzame knik

en een vage belofte

zo houdt zij haar sprookje in stand

een minzame knik
en een vage belofte
zo steekt zij de kop in het zand

(liedtekst©Floris Sartorius)



