(The keeper of the flame: Charles Derringer, in de uitvoering van Luka Bloom)

De keeper van het 2¢

lk ben de keeper van het 2¢

Met een doel maar zonder reden
heb ik succes altijd vermeden

Ik ben de keeper van het 2¢

Geduldig leef ik in het heden

Op zich niet eens echt ontevreden
Mijn ladder kent geen hoogste trede
Ik ben de keeper van het 2¢

Of je hoog springt of laag
geluk laat zich niet dwingen
Daarom tel ik gestaag
liever mijn zegeningen

Ik zal het ijzer zelden smeden

Val iemand niet graag in de rede
Met mijn bestemming heb ik vrede
Ik ben de keeper van het 2¢

Tussen twijfel en trots
tussen nemen en geven
blijft het vallen en opstaan
is het wikken en wegen

Ik word door niemand echt aanbeden
Mijn acties zijn niet onomstreden
Maar op het scherp van mijn snede
ben ik de keeper van het 2¢

Ik ben de keeper van het 2¢

lk ben de keeper van het 2¢

(liedtekst©Floris Sartorius)



